
De God van Abraham, Isaäk, Jacob en Ismaël 
 

Weinig onderwerpen liggen zo gevoelig als de strijd om Israël. 

 

Je bent of voor de Arabieren of voor de Joden.. 

De God van Abraham, Isaäk en Jacob gaat een andere weg 

en brengt ons terug bij de bron van deze enorm uit de hand 

gelopen familieruzie: de strijd tussen Isaäk en Ismaël 

de kinderen van Abraham. 

 

Wil er ooit vrede komen in het Midden-Oosten dan moet de 

relatie hersteld worden tussen de beide halfbroers.  

 

En juist dit belooft God in de bijbel 

 

Hij geeft ons enkele opmerkelijke en vaak vergeten 

beloften, voor Isaäk, maar ook zeker voor Ismaël, de wilde 

ezel. 

 

Onze gids is Abraham. Met hem maken we een boeiende reis. Wat komt hij tegen? 

Wij maken vierduizend jaar later dezelfde tocht als Abraham en ontmoeten onder 

andere radicale Palestijnen in Gaza en Joden in het moderne Israël.  

Al reizend gaan we steeds meer begrijpen van Gods plan met zowel Joden als 

Arabieren en van het leven dat Hij voor de mens bedoelt 

heeft.” 

 

Nadere informatie: 

De cursus wordt gegeven op de volgende 

maandagavonden: 

14 en 28 oktober 2024 

11 en 25 november 2024 

 

De aanvangstijd is 19.45  uur.  

 

Cursuskosten: € 12 p.p. voor de hele cursus (incl. koffie 

en thee) graag bedrag voor cursusbegin overmaken aan: 

Compascuum Sneek Iban: NL34 RABO 0322 0693 1912  

 

Wij zien er naar uit u te ontmoeten in de Hemkerk,  

Smidstraat 8 in Sneek. 

(Naast het Bowlingcentrum de Stolp) 
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