
Sint Maarten, wie was hij en waarom wordt hij als 

een bijzonder heilige vereerd? 
 

Het Sint-Maartensfeest wordt op 11 november, of soms de avond 

ervoor, gevierd in delen van België, Nederland, Noord-Frankrijk, 

sommige Duitstalige gebieden, in Denemarken, in Zuid-Zweden of 

Skåne, in Portugal en Hongarije. 

Het is de naamdag van Martinus van 

Tours en wordt ook Sint-Martinus, 

Sinte-Marten, Sinter Merte of Sinte-

Mette genoemd. Sint-Maarten werd 

bekend doordat hij als soldaat de helft 

van zijn mantel gaf aan een arme 

bedelaar en na een droom koos om 

verder te leven als een christen. 

De invulling die aan dit feest gegeven 

wordt verschilt van streek tot streek. 

Omdat in sommige gebieden (met 

name Duitsland) Sint-Maarten jaarlijks verschijnt als een bisschop op 

een paard, lijkt hij soms op Sinterklaas, maar is dit zeker niet. 
 

Maarten snijdt zijn mantel 

doormidden voor een 

bedelaar 
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