Als kinderen andere wegen gaan.....

Jongeren verdwijnen uit de kerk en ouders vragen zich af wat zij verkeerd hebben gedaan. De tieners, twintigers en dertigers van nu maken
kennis met heel andere horizonten dan hun ouders en grootouders. Er is een enorm aanbod van gedachten, opvattingen, leefstijlen en
muziekculturen. Datzelfde geldt voor geloof en levensoriéntatie. De vanzelfsprekendheid om het spoor van de ouders te volgen is weggesijpeld.

Een goed gesprek
Niets doet een mens zo goed als een fijn gesprek. Niet over koetjes en kalfjes, maar een gesprek waarin echt belangstelling getoond wordt. Een
goed gesprek voeren kun je leren.

Ontmoetingen die dieper gaan dan een praatje over het weer zijn voor bijna iedereen spannend. Toch willen we het graag: gehoord worden en
zelf echt naar een ander luisteren. Maar hoe doe je dat, een goed gesprek voeren? Moet je het geloof ter sprake brengen en zo ja, hoe dan?
Welkom op maandagavond 28 oktober in de Hemkerk. Van 19.45-21.45 uur oefenen we in spreken en luisteren onder leiding van ds. Aukje
Westra. Er kunnen maximaal 14 mensen meedoen.
Daarom is het belangrijk om je vooraf op te geven.
Dat kan tot en met woensdag 25 oktober *24.

Een goed gesprek brengt je veel.

Laat je verrassen.

Rouwen in de tijd

Wat maak je mee als je rouwt? Het is een unieke en complexe ervaring. Rouwverwerking is is dubbel;
afscheid én verlies. Het gaat om de samenhang én onderscheidingen. Rouwverwerking is een beleving van
voortdurende spanning in tijdsbesef: "al" blijkt "pas" te zijn.' Het gemis is niet iets van het verleden, maar =

van nu en van de toekomst. — wat beleef je als je in rouw bent? — rouw is uniek en complex — rouw, tijd en ,, " N p
levensloop — rouw in de cultuur(geschiedenis) od v

Pastorale avonden, ook per avond te volgen
Drie avonden:
* Als kinderen andere wegen gaan 30 september Joke Verboom

* Een goed gesprek 28 oktober Aukje Westra
* Rouwen in de tijd 25 november Joke Verboom

Joke Verboo
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