
Waarom zou ik (gaan) geloven? 
Ooit heeft de Schepper de aarde gemaakt. Met levende wezens. Dieren hadden een instinct, mensen kregen verstand. 
Maar de Schepper gaf de mensen nog iets bijzonders. Hij gaf de mensen de mogelijkheid om te kiezen.  
God wilde geen apparaten maken, met een “aan/uit” knopje. Hij wilde levende wezens maken “naar zijn beeld”, zegt de bijbel.  
Met een vrije keus. 
Maar dan moet er wel iets te kiezen zijn! Daarom plantte God verschillende bomen in het Paradijs. Dan konden de mensen kiezen 
wat zij maar wilden eten. Van één boom werd afgeraden om van te eten. De boom van kennis van goed en kwaad.  
Daar moesten ze van afblijven. 
 

Maar ja, een vrije keus, een mooi praatje van de slang. Helaas konden Eva en Adam de verleiding niet weerstaan en aten ze van 
de vrucht van de boom. Een mooie vrucht om te zien. Dat wel natuurlijk. 
Zo is het kwaad in de wereld gekomen tot op de dag van vandaag. 
Een schooljuffrouw vertelde eens: “Leerlingen hoef je niet te leren liegen, dat doen ze zo wel”. Dat is het kwaad waar álle mensen 
mee geboren worden. 
 

Maar…..In de bijbel staat ook dat God álle mensen lief heeft. Álle mensen, lees maar eens Johannes 3 vers 16. Daar staat het 
ongeveer zo:  “Want God heeft de mensen zó lief gehad, dat Hij zijn eigen, enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die op Hem 
vertrouwt altijd zal leven.” 
De Heer Jezus is dus voor álle mensen gestorven, maar niet álle mensen geloven dat. Veel mensen zeggen: “Ik heb niemand nodig, 
en een god al helemaal niet,  ik red mijzelf wel” 
 
Toch….  als je gelooft en accepteert dat Hij ook voor jou is gestorven. Als je jouw leven in zijn handen legt dan ben je een 
volgeling van de meest liefdevolle, de meest machtige God ter wereld. 
 

Hoe doe je dat dan? 
Eigenlijk heel simpel:  Zoek een stil plekje, ga knielen en bid met je eigen woorden tot God en zeg zoiets als “Heer Jezus , U hebt mij 
lief, ik wil U ook liefhebben. Vul mij met uw liefde en leer mij U te volgen.” 
 

Wil je meer weten over geloven? laat het ons weten. 
Je kunt mailen: (info@compascuum.com), schrijven (Compascuum, p/a Tsjaerddijk 48, 8773 KN Folsgare)  of bellen  
(06-30368570). 
Je kunt ook het contactformulier invullen. 
 

We horen graag van je. 
Team Compascuum 
 

https://www.compascuum.com/contact/

