
De joodse feesten, ook voor christenen? 

 
Hoe worden ze gevierd en wat is de 

geestelijke betekenis van de feesten juist 

voor christenen. 

In 4 avonden willen we de Joodse 

(Bijbelse) feesten bestuderen.We kijken 

eerst naar de Voorjaarsfeesten, waarin de 

eerste komst van Christus verborgen is. 

Vervolgens behandelen we de 

Najaarsfeesten als zijnde nog te vervullen 

bij de Wederkomst van Christus. 

 

• Pasen (Pesach): 

Viert de bevrijding van Israël uit Egypte en symboliseert de 

verlossing van zonde door Jezus, het Lam van God, wiens bloed 

ons vrijkoopt. 

• Pinksteren (Shavuot): 

Viert de graanoogst en de openbaring van de wet op de Sinaï, 

en symboliseert de uitstorting van de Heilige Geest en de start 

van de kerk. 

• Loofhuttenfeest (Sukkot): 

Viert de tijd dat de Israëlieten in de woestijn woonden, en 

symboliseert de toekomstige voleinding van 

Gods plan en de nieuwe hemel en aarde. 

• Jom Kippoer (Grote Verzoendag) 

Jom Kippoer is de heiligste dag van het 

joodse jaar. Op deze dag vragen joden aan 

God vergiffenis voor de fouten die ze 

hebben gemaakt. Voordat Jom Kippoer 

begint, vraagt men bij vrienden en 

familieleden vergeving.  

Cursusleider is Douwe Valkema, namens de 

VBG “De Fontein”. De cursus “De joodse 

feesten, ook voor christenen?” wordt op 4 

maandagvonden gegeven in de Hemkerk 

Smidsstraat 8 in Sneek op: 

 

13 en 27 oktober, 10 en 24 november aanvang 19.45 uur 

Bijdrage voor koffie en thee 12 euro p.p. 

Opgave: www.compascuum.com 

of 06-40865991 

 

http://www.compascuum.com/

