
“ Evangeliseren kun je leren”    

Elke gelovige is geroepen om een 

getuige van Jezus te zijn. Jezus, in jou, 

wil mensen redden, genezen en hoop 

geven in de meest hopeloze situaties. 

Hij is op zoek naar gelovigen die elke 

dag en overal beschikbaar zijn om door 

Hem gebruikt te worden. Dat kan zijn 

op straat, maar ook op het werk, op 

school, tijdens een vakantie of als je 

thuis bezoek hebt. 

Aan de hand van het boek van Henri Hüp-scher gaan we in 

5avonden samen ontdekken hoe we Jezus kunt delen in ons  

dagelijks leven. Dit boek behandelt evangelisatie van A tot Z. Je 

leert, onder andere, hoe je een gesprek kunt beginnen, hoe je op 

een eenvoudige en duidelijke manier het evangelie kunt 

uitleggen, hoe je kunt samenwerken met de Heilige Geest en 

kunt uitstappen in het genezen van zieken. Ook leer je hoe je 

kunt omgaan met angst, teleurstellingen en andere ‘reuzen’ die 

ons proberen tegen te houden om te evangeliseren. Deze cursus 

en dit boek zullen je helpen om met meer passie en 

vrijmoedigheid het evangelie te delen en te wandelen in de 

kracht van de Heilige Geest.. 

• De cursus  bestaat uit 5 avonden van 2 uur en een dag 

praktijk.  

• Cursisten krijgen het boek en een map met verkorte 

uitleg en praktische opdrachten. 

• Start: begin januari, data worden zo spoedig mogelijk 

vermeld op www.compascuum.com 

• Investering: 10 euro voor de hele cursus per persoon 

 

Opleiders: Monica en Wil Grob, Janneke Duursma en Gama Castillo 
Sarmiento 
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