
Het papier voorbij-kijk voorbij het papier 
 

Kranten gaven jarenlang doel en richting aan. Net als de school 

van vroeger. Of de kerk, de bond en de partij. Die tijd is voorbij. 

Intussen fragmenteert de samenleving. Steeds meer en verder. 

Mensen individualiseren en gaan ogenschijnlijk zelfverzekerd 

hun eigen gang. Maar we missen dikwijls zin en samenhang. 

 

Sociale media zijn niet echt 

een alternatief. Ze fungeren 

nauwelijks als 

richtingaanwijzers en zijn 

eerder een illustratie van de 

chaos. Want we roeptoeteren 

de hele dag door. En dat ook 

nog eens door elkaar heen. Zo 

wordt de samenleving er niet 

overzichtelijker op. 

 

De gevolgen blijven niet uit. 

Veel mensen zijn bang en 

bezorgd. We voelen ons 

verward. We zijn de draad kwijt.  

En we zitten vol vragen. Hoe komt het met m’n werk? Onze 

leefomgeving? En de migratiestromen?  De aanslagen? Al die 

spanningen ver weg en dichtbij? 

 

Klaas Salverda, Ouderling-scriba in de PKN-gemeente 

Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns en oud-journalist schreef als 

lezer na een miljoen krantenpagina’s en 40 jaar actieve 

journalistiek het 600 pagina’s tellende “Testament van de pers”. 

Dit werk nodigt uit tot interactie. Om over een fragment te 

praten. Om eigen meningen nog eens tegen het licht te houden. 

En misschien wel van standpunt te veranderen. Of om zelf het 

verhaal af te maken. 

 

Kranten in een kerk? 

Waarom zo’n ‘nieuwswaardig gesprek’ tussen mensen die elkaar 

bij Compascuum ontmoeten? 

Met en na de encyclopedische krantenbijbel zoekt Salverda naar 

diepere essentie. Zoals auteur Kees van Beijnum in een van zijn 

boeken ‘zocht tot hij de onzichtbare onderdelen gevonden had. 

Hij bleef kijken tot er een verhaal was ontstaan dat volledig 

klopte.’  

Klaas Salverda 



Salverda komt graag ‘in de kerk’ omdat je daar standpunten en 

verhalen en vergezichten hoort die over de tijden heengaan. Dat 

helpt relativeren en te mogen hopen op betere tijden. Zelfs 40 

jaar is niets in het licht van de eeuwigheid. Niet meer dan een 

komma op een usb-stick. 

 

De oudste krant 

Aan het eind komen we bij 

Mozes als misschien  

 wel de eerste tablet-

gebruiker. De stenen tafelen 

die Mozes tot twee keer toe 

van God kreeg – de eerste 

sloeg hij aan barrels – lijken 

een beetje op een krant. De 

oudste krant, maar actueler 

dan ooit. Als leefregels voor 

onderweg. 

 

Staande aan de rivier van deze tijd met zijn daverende 

stroomversnellingen is er zichtbaar grote behoefte aan grote, 

platte stenen. Als rustplaatsen bij het oversteken… 

 

Praktisch 

We gaan met elkaar op zoek en aan de 

studie. Met oude en nieuwe voorbeelden uit 

het ‘nieuws’. En alle ruimte voor een open 

gesprek met respect voor elkaars 

standpunten. Bij deelname krijgt u een 

exemplaar van het boek.  

 

Klaas Salverda verzorgt het Seminar “Het 

papier voorbij – kijk voorbij het papier” 

namens PKN IJsbrechtum c.a. op 3 

maandagvonden in de Hemkerk Smidsstraat 

8 in Sneek op: 

 

2 en 16 februari en 2 maart 

aanvang 19.45 uur 

Bijdrage voor koffie en thee 9  euro p.p. 

Opgave: www.compascuum.com 

of 06-1519 2363 

 

http://www.compascuum.com/


 


