
'Ik was ziek en jij hebt mij bezocht’. 
 

Hoe steun je een naaste die te horen gekregen heeft dat hij of 

zij vroeg of laat aan de ziekte gaat overlijden?  

We gaan deze avond met elkaar kijken naar wat ziek zijn 

betekent voor de zieke en voor degene die op bezoek komt.  

Dat doen we aan de hand van onze werkervaringen, ervaring 

van zieken en vanuit de Bijbel en de vakliteratuur.  

Natuurlijk is er tijd om ervaringen uit te wisselen en vragen te 

stellen. 
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