
Leven voor Jezus’ terugkomst 
Studie over 1 en 2 Thessalonicenzen 

 
Jezus komt terug. Dat heeft Hij beloofd. Het is alweer bijna 2000 

jaar geleden dat Jezus satan en de dood verslagen heeft zijn 

Gemeente vrijgekocht heeft. De Gemeente heeft lang gewacht en 

altijd uitgezien naar de dag dat Hij haar op komt halen. Nu 

eindelijk zijn in de afgelopen eeuw steeds meer profetieën in 

vervulling gegaan die erop wijzen dat onze Koning eraan komt. 

Wat kunnen we verwachten van Zijn terugkomst en hoe moeten 

we ons voorbereiden? Wat betekent Zijn terugkomst voor ons als 

gelovigen? Voor ons als Gemeente? Hoe kunnen we ondanks 

moeilijke omstandigheden vasthouden aan de hoop op Jezus’ 

terugkomst? Dat is waar Thessalonicenzen over gaat.  

 

Henk Visser neemt ons in 6 

avonden graag mee door de 

brieven 1 en 2 Thessalonicenzen 

om antwoord te krijgen op deze 

actuele vragen. Hij is een 

inspirerend Bijbelleraar die Gods 

Woord met diepgang uitlegt. Met 

oog voor Gods volledige plan 

vanaf de schepping tot de 

herschepping neemt hij zijn 

hoorders mee door de Bijbel. Voor 

wie zoveel mogelijk uit de lessen 

wil halen, zijn vrijblijvend 

verdiepende opdrachten beschik-

baar. Henk (40) is afgestudeerd 

aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn op het Oude 

Testament met als bijvakken Nieuwe Testament en Judaïca. 

Voor Compascuum Sneek heeft hij al eerder studies over 

Ezechiël en Hebreeën verzorgd. 

 

De cursus “Leven voor Jezus’ terugkomst” wordt namens de VBG 

“De Bron” op 6 maandagvonden gegeven in de Hemkerk 

Smidsstraat 8 in Sneek op: 

  

29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november en 8 

december 

aanvang 19.45 uur 

Bijdrage voor koffie en thee 18 euro p.p. 

Opgave: www.compascuum.com 

of 06-30236996 

http://www.compascuum.com/

